Ek Sitaar Ke Do Taar Lyrics - Garib (1942)

Ik sitaar ke do taar

Ik sitaar ke do taar

Ik gareeb ik gharbaar
Ik sitaar ke do taar

Ik gareeb ek ghar baar
Ho ik sitaar ke do taar
Ho ik sitaar ke do taar

Ye taar ke taar

Ye taar ke taar

Bina mile jaayen

Phalon bina mile jaayen phalon
Mil jul kar sangeet rachaayen
Swarg bane sansaar

Mil jul kar sangeet rachaayen
Swarg bane sansaar

Ik sitaar ke do taar

Ik sitaar ke do taar

Dukh hi dukh hai

Dukh hi dukh hai

Sukh lene mein

Dukh hi dukh hai

Sachha sukh hai

Sukh dene mein

Dukh hi dukh hai

Sukh lene mein

Dukh hi dukh hai

Apna haath badha do unko
Aaye jo haath pasaar
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Apna haath badha do unko
Aaye jo haath pasaar

Ik sitaar ke do taar

Ik sitaar ke do taar

Ek gareeb ik gharbaar

Ik sitaar ke do taar

Ho ik sitaar ke do taar.
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